
Inleiding van  “ mijn verhaal “ 
 
Mijn vader leefde van de wind, hij kwam uit een molenaarsgezin en oefende het beroep van 
molenaar vele jaren uit, afkomstig uit Ospel limburg,  
Bij mijn moeder thuis hadden ze een cafe en varkens in Someren Brabant 
Ook mijn peetoom was mulder en draaide de molens in Noord Limburg. 
In die tijd hadden wij, maar ook bij mijn opa’s en oma’s thuis grote moestuinen, alle groente 
en fruit werd zelf geteeld vers maar ook ingeweckt  voor de winter. Er werd nauwelijks iets 
ingekocht. Ook hadden ze eigen slachtvee, kalveren, varkens en kippen.  
Op verjaardagsfeestje gingen de verhalen altijd over het land, en op zondag was de wandeling 
een blokje om langs de akkers. 
Als kind groeide ik samen met mijn broer en 4 zussen in deze sfeer op, in het plaatsje Oploo 
NO Brabant. Op vierjarige leeftijd had ik mijn eigen moestuin, ving pieren om ze in mijn 
tuintje te kunnen uitzetten om de vruchtaarheid van de bodem te verbeteren. 
Op de lagere school kregen wij vrij als er gehooid moest worden, het op tijd binnenhalen van 
het droge gras en stro was voor de boeren van levensbelang voor hun bedrijfsvoering. 
Na het afronden van de lagere school ( zoals die toen genoemd werd) Wist ik het zeker ik ga 
de groenteteelt in dit wordt mijn beroep. ( zo niet dan wordt het de muziek, want als kind 
leerde ik al vroeg gitaarspelen). Het liep op dat moment anders, maar uiteindelijk nadat ik me 
had losgemaakt van het ouderlijkgezag, kwam de passie terug en tot op heden oefen ik de 
ambachtelijke kant van de landbouw nog uit, op het tuinbouwbedrijf van de seizoenen. 
Bronlaak, waarin landbouw en zorg met elkaar vergroeit zijn. 
 
Erwin Janssen 


